
Wat heeft mij ertoe gedreven dit boek te schrijven? 
 
In mijn werk als predikant, als coach van leidinggevenden en in de 
privésfeer ben ik meer dan me lief is geconfronteerd met een 
bepaalde vorm van psychisch lijden.  
 
De één typeerde dit lijden als lijden aan het leven. Een ander 
omschreef dit lijden in termen van een gevoel van innerlijke leegte, 
een leegte veroorzaakt door het gemis van zingevende richting en 
doel. Een derde leed aan de druk van de verwachtingen in werkkring, 
familiekring, in sociale mediakring en raakte daar helemaal door 
uitgeput. 
 

Was het wel levensmoeheid waaraan geleden werd?  
Iedereen die ik sprak wilde in principe graag leven. Het lukte hun alleen niet goed. Men werd 
beheerst door een diepe angst voor de toekomst. En ze vonden geen ‘religieus’ ankerpunt 
dat hen hielp met de angsten om te gaan. Aan deze angsten werd zwaar geleden.  
 
Macht werd als in-staatsteller en als spelbreker gezien voor de mogelijkheid om met de 
angsten voor de toekomst om te gaan. Het hing er maar van af aan welke zijde van de 
medaille iemand zich bevond. En dat werd gezien als een kwestie van geluk hebben. Het 
maakte niet uit of ik hierover iemand sprak uit streng kerkelijk orthodoxe kring of uit 
seculiere kring. Hooguit werd er een andere taal gebruikt voor een soortgelijke beleving.  
 
Macht was voor mijn gesprekspartners de grote belemmerende factor voor een leven vanuit 
liefde, vertrouwen en hoop. Het woord macht maakte heftige reacties los van fascinatie en 
sterke afkeer.   
Troost werd gezocht in een denkbeeldige wereld waar liefde is zonder macht. Een wereld 
waar je even kunt vergeten. Jezelf, de wereld om je heen, de levenspijn die je hebt 
opgelopen.  Maar de harde realiteit van de dag haalde hen toch weer in. De levenspijn kwam 
even hevig terug. De worsteling met hoe om te gaan met macht en liefde bleek een 
voortdurende terugkerend thema te zijn.  
Hoe verhouden macht en liefde zich tot elkaar? We weten er geen raad mee, noch in kerk 
noch in maatschappij. De vele crises die we beleven privé en maatschappelijk getuigen 
daarvan. Het aantal jonge mensen die aan het leven willen ontsnappen neemt hand over 
hand toe.  
 
Maar als liefde en macht nu eens een eenheid zijn en bij elkaar horen? Als deze eenheid van 
liefde en macht nu eens voor de Bijbelschrijvers van meet af wordt bedoeld, hoe anders 
gaan we dan naar het leven en ons eigen leven kijken? Voor al die mensen die ik tegenkwam 
als predikant en als coach, voor onze kinderen met hun levensworstelingen, pijn en 
verlangen, voor al die mensen die geen raad meer weten met liefde, heb ik dit boek 
geschreven. Wie brengt mij Thuis? Het boek biedt geen vluchtroute. Het zoekt door een 
andere benadering van macht en liefde een houvast te bieden. Een houvast dat kracht geeft 
met vertrouwen en hoop naar de toekomst te kijken en voor het leven te kiezen.  
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